
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zending en zegen 
 
 
 

Wat te doen de komende tijd? 

• (G)orgelen in Nicolaaskerk: 

donderdag om 11u30 orgelconcert  

en op 24/7 is dat met Hera Wyckers,  

onze eigen organiste! 

• Zoektocht met kinderen in onze kerk: 

dagelijks mogelijk tussen 9u en 16u. 

Formulieren en info aan de infozuil vlakbij de 

zij-ingang. Aanrader voor warme dagen! 

• Dinsdag 22 juli: 9u30: 

Samen folders vouwen voor Terekenfeesten 

• Dinsdag 19 augustus:  

Wandeling in Nieuwkerken. 

•  24 tot 30 augustus: Terekenfeesten 

• Zaterdag 20 september:  

Feest van Hoop, Oostakker 

Hoe fijn zou het zijn als we met een hele  

groep samen naar dit feest kunnen gaan! 

(Dit ter vervanging van de ontmoetingsdag 

die eerst gepland stond.) 

Tickets zijn gratis, enkel vervoer is betalend. 

Graag tijdig inschrijven, zodat we jou een  

ticket kunnen bezorgen. 

Inschrijven aan het koffiehoekje! 

Daar kan je ook een folder meenemen. 
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We gedenken 
 

Welkom 

 

Gebed  
God van alle leven,  

uw woord bevrijdt, schenkt vreugde  

en is met recht een blijde boodschap.  

Maak ons stil genoeg  

om dat woord van U hier te horen  

en het steeds beter te leren verstaan.  

Richt onze aandacht op Jezus van Nazaret,  

die uw woord heeft gehoord,  

uw wil heeft volbracht  

en nu leeft bij U in eeuwigheid.  

 
Inleiding op de lezingen 
God komt bij mensen op bezoek:  

Jahwe bij Abraham, Jezus bij Marta.  

Hij wordt er goed onthaald.  

 

20 juli 2025 
 16e zondag C-jaar  

Gastvrij 



Eerste Lezing Genesis 18, 1-10a 
In het verhaal van Abraham wil de schrijver  

ons tonen hoe God met zijn volk onderweg is. 

Abraham wordt voorgesteld als een vroom man.  

Hij luistert naar de stem van God, zoals hij die hoort 

in de mensen die hij ontmoet en in zijn eigen hart. 

We maken kennis met de gastvrijheid,  

eigen aan nomaden. 

 

Overweging om zelf te lezen tijdens orgelmuziek 
 
Het is van het allergrootste belang 

dat mensen bij elkaar thuis mogen komen. 

Het gevoel hebben dat je welkom bent, 

geeft aan het leven zin en inhoud. 

Je mag zijn wie je bent. 

Er is ruimte voor je vreugde en verdriet. 

Je ontmoet een luisterend oor. 

Je deelt in elkaars leven. 
 

Waar je gastvrij ontvangen wordt 

of waar je je deur naar anderen openzet, 

daar vind je geborgenheid en liefde. 

Het geeft je alle kansen  

om een nieuwe mens te worden. 

Er is geen sprake van 'moeten'  

maar van 'mogen'. 
 

Je hoeft geen stand op te houden, 

omdat je je helemaal aanvaard weet. 

Je voelt dat je elkaar op handen kunt dragen. 

Je hoeft je niet te verliezen in zorgen en drukte, 

want je bent er allereerst voor elkaar. 

Je maakt daarin de naam van God waar, 

de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn-voor-jou. 
 

Waar mensen elkaar echt ontmoeten, 

daar is ruimte voor een Godsontmoeting. 

Hij laat Zich zien in het gelaat van de ander. 

Het geeft je nieuwe kracht, nieuw leven. 

Het laat je zien,  

dat er maar één ding belangrijk is: 

je openstellen voor elkaar en voor God.  
(Wim Holterman osfs) 

 

 

 

 

 

Slotgebed 
God, als uw genodigden 

waren wij hier samen rond uw tafel. 

We hopen dat we zoals Maria  

de juiste weg kiezen 

om uw Woord te aanhoren en uit te dragen. 

Samen willen we bouwen aan uw Rijk. 

Maak ons voldoende gastvrij. 

Laat ons vreugdevol verder leven 

en laat ons gaandeweg, elke dag opnieuw, 

U vinden in de gewone dingen en in mensen. 

Dan wordt uw Koninkrijk op aarde zichtbaar, 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om mee te nemen onderweg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wij danken U, God, voor Jezus, Uw Zoon, 

die geen mens op een zijspoor zet, 

iedereen omarmde 

en als bewijs hiervan zijn leven gaf. 

 

Daarom zijn wij nu,  

hier samen rond Hem verzameld 

om te mogen doen,  

wat Hij deed op het laatste avondmaal. 

Help ons, om evenals Hij, 

goed te zijn voor alle mensen. 

Gij hebt ons geroepen  

om samen één familie te zijn, 

ook al hebt u ons allen verschillend geschapen. 

 

Wij bidden U,  

geef ons de kracht 

om voor elkaar goed en gastvrij te zijn, 

om geen enkel mens  

op een zijspoor te zetten, 

en om ieder mens van harte te omarmen. 

 

Dit vragen wij U, door uw Zoon, 

in wie alle mensen één zijn, 

en met wie ze naar U kunnen gaan, 

nu en altijd tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens   
Jezus, geef me een oor dat graag luistert.  

Geef me een oog dat ziet waar ik nodig ben.  

Geef me een hand die graag helpt.  

Geef me een hart  

dat warmte geeft aan anderen. 

Geef me geloof in een vredevollere wereld. 

 

Communie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 

 

Evangelie Lucas 10, 38-42 
Toen Lucas dit verhaal schreef zag hij dat Christenen 
op twee manieren met Jezus bezig waren:  
door hulp te verlenen (diakonia)  
en door naar zijn woord te luisteren.  
Hij vond dat men deze twee houdingen niet  
tegen elkaar mocht uitspelen ... maar men kan  
zo opgaan in het verlenen van hulp dat men er niet 
meer toe komt naar het woord van Jezus te luisteren. 
Het valt ook op dat Lucas over Marta en Maria schreef 
na de parabel van de Barmhartige Samaritaan.  
Als men bij het lezen van die parabel de indruk zou 
gekregen hebben dat de hulp en zorg voor  
de medemens het belangrijkste is in het christendom, 
dan wordt deze indruk met dit verhaal gecorrigeerd. 
 

Overweging 
Een beetje tijd, midden in de drukte:  

om even te gaan neerzitten  

en jezelf te worden,  

om weer perspectief te zien in kleinigheden,  

om liefde uit te dragen,  

om het beste in jezelf te laten bovendrijven.  
  
Een beetje tijd midden in de drukte:  

om te genieten van mooie dingen,  

om je goed te voelen bij de mensen,  

om eerlijk te zijn vanuit het diepste van je hart,  

om toch te hopen door alles heen.  

Een beetje tijd midden in de drukte,  

om in je leven alles zijn plaats te geven.  



 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God in doodgewone dingen  

van het dagelijkse leven van mij houdt. 

 

In een bloem in het veld, 

in een glimlach van een kind, 

in een liedje dat me dromen doet  

of in de blik van een ander. 

In een gesprek met elkaar, 

in al die kleine kansen van het leven. 

 

Ik geloof dat Hij in Jezus mij  

een weg getoond heeft 

naar een wereld van echte vrede. 

 

Ik geloof dat zijn liefde sterker is  

dan mijn onmacht of onwil. 

Ik geloof dat Hij mij de kracht geeft  

om vrucht te dragen. 

De kans om iets te zijn voor anderen. 

 

Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt  

om de kansen te benutten voor het bouwen  

aan een betere wereld. 

 

Ik geloof dat wij er niet alleen voor staan.  

Dat wij door zijn Geest geïnspireerd worden  

om het beste van onszelf te geven. Amen. 
 

KVM 
 
Voorbeden   
 

Bidden we in deze vakantieweken  

voor mensen onderweg: 

voor een mooie en veilige reis, 

voor gezellige dagen samen 

en vooral voor een behouden terugkeer. 

Laten we bidden… 

Bidden we voor mensen  

op de vlucht voor oorlog, nergens thuis. 

Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden 

en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen. 

Laten we bidden… 

Ga met ons … 
 

Laten we bidden voor hen  

die in deze vakantietijd 

voortdurend in de weer zijn voor anderen. 

Dat ze ook eens de tijd vinden 

om naar elkaar te luisteren. 

Laten we bidden… Ga met ons … 
 

Bidden we vanuit de stilte van ons hart 

voor hen die ons zijn voorgegaan  

in dienstbare gastvrijheid 

en nu een thuis kregen bij U, Vader. 

Dat we blij zijn met wie blij is 

en mee treuren met hen die verdriet hebben. 

We denken aan onze zieken  

en bidden voor hen  

van wie we afscheid moesten nemen  

en voor wie ons gebed wordt gevraagd (…). 

Laten we bidden… 

Ga met ons … 

 

Bidden we ten slotte voor onze eigen intenties  

die wij hier samen met onze steen - of zonder - 

aan God willen voorleggen. 

In stilte benoemen we de last  

die we willen achterlaten… 

en de mooie herinneringen die we koesteren… 

 

Stiltemoment 
  

Offerande 

Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap  

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

 

Bidden bij brood dat leven geeft 

Brood, ongewoon brood  

vanuit de Eucharistieviering bewaard, 

opdat wij ook hier en nu met elkaar  

kunnen delen: 

Lichaam en Bloed van Christus.  

Van Hem, Jezus Christus 

die ons vroeg met Hem te bidden: 

 
Onze Vader, … 
 
Wij danken U, God, voor mensen 

die zich arm hebben gemaakt  

om anderen te verrijken, 

die hun huis openstellen voor anderen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die stilte en rust brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid  

van anderen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het geheim  

van een ander, 

die hun hart openen voor vergeving  

en verzoening. 

Voor mensen die geloven in wegen tot vrede, 

elkaar dragen, liever dan verdragen. 


